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Met Sint-Martinus herleeft het Kestergewoud 

 
 

 
© Rudy Boon 

 
Reeds eeuwen lang trekt Sint-Martinus op Kester-Kermisdag van Kester 
via Herfelingen en Oetingen, van vroeg in de ochtend, het middeleeuws 
Kestergewoud rond, uitgeleid door zijn Kesterse harmonie, begeleid door  
zijn trouw paardenvolk. Zo’n honderd ruiters en evenveel bedevaarders 
bevestigen tijdens de H. Drievuldigheidsprocessie, jaar na jaar, met fierheid 
hun nobele verbondenheid, in geloof en dankbaar gebed, met de eeuwige 
natuur, met vele generaties voorouders en hun aloude gebruiken.    
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Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester 
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Voorzitter:  Willy Juwet, Patattestraat 15, 1755 Kester – 054/56 65 32 
  willyjuwet@skynet.be 
 
Secretaris:  Frédérique Goessens, Halleweg 4, 1750 Lennik –  0477/65 79 57 
  fgoessens@gmail.com 
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Laat ook uw vrienden genieten van deze Kesterse muzikale Naklanken. 
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150 jaar nieuwe kerk… 
 
 
 
1864 Was het jaar van de bouw van de nieuwe kerk van Kester. Een merkwaardig moment 
was dat voor een kleine dorpsgemeenschap, in een dorp dat zichzelf bij de armste van de 
provincie rekende. Jarenlang werd er gebakkeleid over de noodzaak om dringende, steeds 
dringender herstellingen uit te voeren, zowel aan de toren als aan dak en interieur.  
 
De muzikanten die in 1846 zijn gestart met onze fanfare, hebben de oude kerk nog gekend, 
datend uit de XVIIe eeuw. Zij hebben de te kleine tempel bezocht, een ruimte zonder stoelen 
wellicht. Zij hebben de toren gezien, een gedrocht zonder artistieke betekenis, zoals 
beoordeeld door de heren van de Koninklijke Commissie voor Monumentenzorg en enkele 
architecten uit die tijd. Acht meter in het vierkant voor de basis, veel te log voor het bijhorend 
schip, en bovendien uitgevreten door het decennialang gebeuk van de snerpende westenwind, 
ook vandaag nog een gesel voor het kerkgebouw. 
 
Misschien waren onze muzikanten present toen de nieuwe tempel werd ingehuldigd. Was het 
een groot feest bij de inhuldiging, in 1864 bij het einde van de bouwwerken, of in 1865 bij het 
aankleden en bemeubelen van het nieuwe interieur? Van een plechtige inwijding zijn geen 
sporen gevonden, noch in het archief van de parochie, noch bij het aartsbisdom. Maar muziek 
zal er wel zijn geweest, zonder twijfel, want kermis vieren deed men ook toen reeds, 
uitbundig en in stijl, met zelfs een jaarmarkt er bovenop. 
 
Toen in Naklanken 6 van februari 2008 aandacht werd gevraagd voor het jubileumjaar 2014, 
leek dat feestmoment nog zo ver af. En nu staat het netjes voor de deur. Neen, het wordt geen 
resem festiviteiten, kermisachtig en gespreid. 11 November, de feestdag van Sint-Martinus, de 
patroonheilige van dit dorp, is zinvol gekozen om, inderdaad met klank en stijl, sober maar 
verzorgd, met fierheid en warmte, te herdenken wat 150 jaar geleden werd gerealiseerd door 
onze voorouders en de dorpsbewoners van toen. Dankbaarheid en waardering zullen het 
feestmoment voeden. En muzikaal zal het zijn. De muzikanten van de eigen Kesterse 
harmonie, onder de leiding van dirigente Dorien, zullen de muzikale avond inzetten. Daarna 
zorgt het groot vierstemmig koor Gaudicanto uit Geraardsbergen, met Marc Gerain als 
dirigent, voor een uitzonderlijk en uniek concert, waaraan gerenommeerde solisten  hun 
medewerking verlenen.  
 
Op het moment dat de verre toekomst van de kerkgebouwen in vele dorpen, ook te Kester, 
met vraagtekens wordt omgeven, moet dit feestelijk herdenken des te intenser worden 
gevierd. 
 
Misschien zelfs is dit jubileum de gelegenheid om al eens verder te kijken naar het volgende 
feestjaar voor ‘Groot Kester’, zoals men ooit ook het oude Kestergewoud heeft genoemd, met 
name de herdenking van 800 jaar Keure van Kester in 2017… 
 
 
Willy 
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Onze fanfare te Elingen 
 
 

 
De kerk van Elingen 

 
 
In de vorige Naklanken mochten we onze muzikanten van 1855 volgen op hun lange tocht 
naar en van Halle om de nieuwe Pepingse burgervader, Ridder Camberlyn d’Amougies, met 
de nodige luister naar zijn dorp te begeleiden. Ook een eeuw terug, in de jaren twintig van de 
vorige eeuw, werd onze fanfare gevraagd om te zorgen voor muzikale animatie naar 
aanleiding van feestelijke momenten, dit keer op een processiedag te Elingen. 
 
Te Elingen werd (en wordt) jaarlijks met veel vertoon de feestdag gevierd van de  
H. Benedictus. Het was een bedevaartsoord geworden rond zijn figuur, met, volgens de 
getuigenissen van de pastoor, jaarlijks ‘duizenden en duizenden’ bedevaarders. Al in 1903, op 
21 maart, werd zijn feestdag gevierd met de fanfares van Pepingen en Sinte Martens, doch 
ook met de zangmaatschappijen van Schepdaal, Sint-Kwintens-Lennik, Audenaken en, 
verrassende doch prettige vaststelling, deze van Kester.   
 
In 1921 was het ganse dorp opnieuw in feeststemming. Alle straten en huizen waren 
‘allerprachtigs versierd’ en de volksmassa was onverhoopt groot. ‘Toen de eerste of het hoofd 
der processie aan de kerk terugkwamen, vertrokken de laatste of de staart nog maar aan de 
plaats’, schrijft de pastoor in zijn dagboek. Zoals het ook dit jaar nog het geval was, namen 
vele ruiters aan de processie deel, ruiters van Elingen en ‘van den vremden’, de abt van 
Affligem en vele priesters, tot en met de ‘heer Langhendries, rustend  onderpastoor te Kester’. 
En daarbij mocht onze fanfare niet ontbreken. Samen met de muzikanten van Sint-Kwintens-
Lennik zorgden zij voor het muzikale luik van de stoet.  
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In 1928 kreeg Elingen een ’prachtige relikwiekas’, gemaakt door een beeldhouwer uit 
Anderlecht. In de ommegang kregen de ruiters alweer de eerste plaats, zoals gebruikelijk bij 
dergelijke optochten. Zij werden onmiddellijk gevolgd door diverse muziekmaatschappijen, 
waaronder alweer deze van Kester. Er zullen wellicht – ik durf het hopen – degelijke 
afspraken zijn gemaakt onder de muzikanten, want elkeen zal wel zijn nootje hebben willen 
blazen, zowel die uit Lennik, uit Vlezenbeek als uit Pepingen. Blijkbaar floreerde toen de 
fanfaremuziek in onze streek en kon haast elk dorp rekenen op zijn muzikale talenten. 
 
De vraag die bij het schrijven van deze bijdrage voortdurend opkomt is die van de wijze 
waarop al die muzikanten zich naar Elingen begaven in de nog winterse dagen. Wellicht was 
het een echte ‘uitstap’, die een ganse dag kon duren… langs landelijke wegen. 
 
  

Publicaties, ook in Kester… 
 
 

 
 
 
 
Zijn wij superfier om te kunnen vertellen dat onze Naklanken al negen levensjaren achter de 
rug hebben, dan moeten we nederig erkennen dat het groepsblad van Chiro-Kester ons ver, 
zeer ver, overtreft qua bestaan.  
 
De ‘Nieuwsjes’ die de Chiro in de aanloop van de zoveelste bivak – de 37ste  al -, dit jaar in 
Dilsen-Stokkem (Rotem), verspreid heeft, vermeldt dat het gaat om het zevende nummer van 
de 37ste jaargang. Uniek is deze prestatie, bovendien volgehouden in een dorpse gemeenschap 
door de eigen jeugd, zij het omringd door een handvol volwassen begeleiders, de proost 
incluis. Hoeveel generaties hebben kunnen deelnemen aan dit boeiend jaarlijks 
groepsgebeuren, hoeveel leiding heeft de wisseling der generaties mogen begeleiden, hoezeer 
heeft het Chiro-werk de karakters van lid en leiding gekneed? Week na week vorming, spel en 
ontspanning bieden aan de meerderheid van de Kesterse jeugd is op zich al een prestatie, een  
bewonderenswaardige prestatie. Tweemaandelijks het groepsblad produceren, van sloepi’s tot 
aspi’s iedereen aan het woord laten, het is wonderwerk. En men zou haast gaan denken dat dit 
blad zomaar als vanzelf tot stand komt, zo vertrouwd is men ermee!  
 
Daarom, een luide muzikale aubade voor CHIRO-Kester, vanwege het bestuur van de  
harmonie.     
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Uit de fanfarefamilie…  Geboorte! 
 
 
Lowie Goessens… en zijn grote broer Wout (° 2012).  Lowie is de tweede zoon van onze 
secretaris Frédérique en zijn vrouwtje Nathalie. Hij werd geboren op vrijdag 18 juli 2014, 
woog bij zijn geboorte 3,340 kg en mat 50 cm. Welkom Lowie! Gelukwensen voor de fiere 
ouders!  
 

 
 
 

 

En hier komt Freek Vanophem, 
zoontje van onze fluitiste Lies 
Temmerman. Freek is te Halle 
geboren op 14 juli 2014, op de 
Franse nationale feestdag!. Geluk 
gewenst aan het jonge gezin! 
 
… dag visserke-vis met de pet 
                pet en pijp 
         van het visserke-vis 
               goeiendag 
           Daa-ag vis 
           dag lieve vis 
           dag klein visselijn mijn… 
 
                      Paul van Ostayen 
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Jubilarissen     Een platina-jubileum van 70 jaar huwelijksgeluk, zoals 

getoond in Naklanken 25,  kan men niet in elk nummer een plaatsje geven. Maar voor onze 
harmoniefamilie is de oogst aan jubilarissen ook in dit nummer niettemin merkwaardig, zoals 
hierna zal blijken!  Mogen de briljanten en het goud nog lang blijven schitteren….! 
 

Briljanten  voor Louis en Helvyre   en  voor Liza en Jean 
 

 
 
  

 
 

 
 

Lisa Laroche en Jean Van 
Eeckhoudt trouwden te Kester op 
14 oktober 1949 ‘voor de wet’ en 
een dag later voor de kerk. De 
Gooikenaar had Kester en de 
Exstraat van toen ontdekt! Ook 
zij hebben volop in het leven 
gestaan en tussen de mensen, met 
open hart en veel mensenwarmte. 
Ook onze harmonie mocht dat 
ervaren. Geen feest of concert, of 
Jean en Lisa waren er bij, steeds 
blij gemoed en opgetogen. Voor 
al de betoonde sympathie en voor 
alle steun, in welke vorm ook, 
brengen onze muzikanten u een 
muzikale groet, even vrolijk en 
blij! Briljante vrienden, dank!! 

Celine Helvyre Segers en 
Carolus Ludovicus Ots, 
sinds mensenheugenis 
bewoners van de Holland-
straat,  trouwden te Kester 
op 18 juni 1949. Een 
bezoek aan hun Hollandse 
thuis is steeds een beetje 
wandelen doorheen het 
boeiend verleden van ons 
dorp, waar zeer hard moest 
worden gewerkt, maar waar 
het dagelijkse leven, ook 
het dorpspolitieke, intens 
werd en wordt beleefd en 
pittig van commentaar 
voorzien.  
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In de Asseveldstraat 4A zijn ze neergestreken, Annie Decordier en Marc Vlassenbroek. Een 
halve eeuw geleden zijn ze getrouwd, wettelijk op 8 augustus 1964 en kerkelijk op 14 
augustus. Zoals blijkt uit de lege glazen, hebben zij met de glimlach genoten van het gouden 
leven samen. En die glimlach is er nog steeds! De sportieve energie van Marc en de Rode 
Kruis-inzet van Annie, blijven  ook vandaag nog deel uit maken van de vele charmes van een 
ontmoeting met hen. Voor hun aanwezigheid in onze muzikale familie, hun steun en 
sympathie, hebben wij zeer veel dankbare melodieën in petto. Veel en intens geluk gewenst!     
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Rouwend afscheid nemen… 
 
 

   
 
 

 

Met het onvoorziene overlijden van 
Elise Segers op donderdag 12 juni 
2014, verliest onze harmonie een 
van haar trouwste supporters. 
Geboren te Kester op 1 mei 1930, 
groeide ze op, aan de zijde van haar 
vader Maurits, in een gezin waar de 
aloude fanfare een belangrijke 
plaats innam. De grote trom vooral,  
de processies, een inzameling van  
fondsen voor een nieuwe vlag, een 
feestelijke serenade, dat was leven 
met de fanfare. Elise zou die band 
haar leven lang met veel warmte 
aansnoeren. Wat was ze fier op onze 
Naklanken! Het past dan ook dat wij 
haar in dit eerste nummer na haar 
afscheid eren en danken. Zij laat ons 
een beeld van haar, steeds piekfijn 
uitgedost, immer met de breedste 
glimlach getooid, voor iedereen met 
een altijd leuke groet gereed.   

Te Halle werd Jos geboren op 11 
september 1959. Te Halle ook, op 2 
september 2014, is hij totaal 
onverwacht heengegaan. Zijn 
gezin, zijn ganse familie, zijn buren 
en vele vrienden, zij bleven allen 
verweesd achter.  
’t Is stil geworden in ons huis waar 
alles naar jou verwijst. Je wou nog 
zoveel doen… 
Bij het medeleven van die velen die 
u begeleidden bij zijn uitvaart, Jos,  
sluiten ook bestuur en muzikanten 
van onze Koninklijke Fanfare Sint-
Martinus zich aan. De trouwe steun 
van vele jaren en de warme 
genegenheid voor dit eigen Kesters 
muziekgezelschap worden met 
gemeende dank en een blijvende 
waardering in het  hart en het 
geheugen bewaard.   
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*** 

 
Doodgaan is de kunst om levende beelden 
met evenveel gelatenheid te dulden 

    als toen ze nog hun rol in ’t leven speelden, 
ons soms verveelden, en nochtans vervulden. 

 
Hier stond ons huis, hier liep zij met de honden, 
hier maakte zij de bruine halsband los, 
hier hebben we de stinkzwammen gevonden, 
op een beschutte plek in ’t sparrenbos. 

 
Doodgaan is niet de aangrijpende gedachte, 
dat zij voortaan alleen die paden gaat, - 
waar niemand is alleen die af kan wachten, 
en niemand treurt die wandelt langs de straat,  - 

 
maar dat dit alles was: een werk’lijkheid, 
die duren zal tot in de uiterste seconde, 
dit is de ware wedloop van de tijd: 
de halsband los, en zij met de twee honden. 

           Simon Vestdijk 

  ’s Avonds, als het donker wordt,    
   trekt een speciale ster onze  
   aandacht.. 
 Met het heengaan van Lucienne 
Valckenier heeft die ster een naam 
gekregen. Zij werd geboren te Pamel 
op 19 augustus 1937 en moest 
afscheid nemen van dit leven en van 
al wie haar lief was te Veurne op  
donderdag 4 september 2014. 
Geen woord kan vertolken al de 
gevoelens die in haar dorpse kring 
leefden bij het vernemen van haar 
dood. Elkeen was op een of andere 
warme wijze met haar verbonden, 
met haar Marcel, met haar kinderen. 
Lucienne was er immer, steeds tot 
helpen bereid, alom gewaardeerd en 
geliefd. Ook de Koninklijke Fanfare 
van Kester mocht genieten van haar 
aandacht en haar steun. Naklanken 
zal de dankbaarheid van muzikanten 
en bestuur blijvend bewaren, in 
lengte van jaren. 
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Uit de agenda…         Kermisdag ….. Processiedag…   15 juni 2014 
 
 

 
 

Van in de vroegste uren …. tot de middag… immer maar muziek… 
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Muziek beleven te Brussel 
 
Op zondag 3 augustus 2014 stond een bezoek aan het Instrumentenmuseum te Brussel op 
de agenda. Adolphe Sax zouden we die dag een uitgebreid bezoek brengen. 200 jaar geleden 
immers werd hij te Dinant geboren en zijn instrumenten, voortdurend vernieuwd en 
aangepast, veroverden de ganse muziekwereld, ook het Brusselse MIM. In onze Naklanken 8 
van november 2008 werd de saxofoon ons gepresenteerd door Sarah Musch, met dank aan 
haar opa Jules Heuwelx, die haar de ‘de hemelse klanken heeft leren kennen en haar ertoe 
heeft aangezet om ze ook te laten weerklinken…’. Bizet, Debussy en zelfs Maurice Ravel (in 
zijn Bolero) maakten in hun tijd dankbaar gebruik van de eigen klank van zijn instrumenten. 
Leerzaam, nuttig, boeiend bezoek… 
 
En na de noen stond het Koninklijk Paleis voor ons open, een unieke gelegenheid om even te 
verwijlen in die prestigieuze wereld van ruime ontvangstzalen, versierde plafonds, imposante 
luchters, statige portretten en allerlei didactische snufjes. Maar evenmin zullen de deelnemers 
vergeten het heerlijk afsluitend samenzijn in De Castel te Herne, waar de fanfarefamilie wat 
groter werd en het avondmaal allerfijnst!   
 

 
 
Het Koningsplein te Brussel, met Sint-Jacob op de Coudenberg, op een zonnige zondag in augustus… 
 

 
 
De Kervynwijk ingehuldigd 
 
Oetingen mocht op vrijdagavond 26 september 2014, bij avond, zijn jongste wijk, de 
Kervynwijk, inhuldigen. In het licht van de straatlantaarns hebben de Kesterse muzikanten, op 
het laatste nipperke opgetrommeld door de Gooikse organisatoren, hun vrolijkste marsmuziek 
laten horen. Mag het een volgende keer wat vroeger zijn en dan wel met al het muzikaal talent 
dat in Oetingen zelf nog schuilt?  
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De Jaarmarkt te Gooik 
 
Op zaterdag 27 september  2014 trad onze harmonie, na enkele jaren onderbreking, opnieuw 
op tijdens de Jaarmarkt. Op het nieuwe podium bij de hoeve De Voghel werden, een uur lang, 
de passende nummers uitgevoerd… voor een ruim publiek dat bovendien mocht genieten van 
een heerlijke zomerse namiddag.   
 
 

 
 
Verzamelen in de zon en wachten tot het podium vrij is en het eigen optreden kan beginnen… 

 
Op de agenda… 
 
 
Het eetfestijn staat alweer voor de deur. Met velen wordt uitgekeken naar de nieuwe editie 
van ’t Eten van ’t muziek’, een traditierijk evenement van onze fanfare, dat de jongste 
jaren hoog geprezen werd om de fijne kaart die op de verzorgde tafels werd getoverd. Dit jaar 
zal de zaal van ‘t Jagershof open staan voor al onze genodigden op zaterdag 25 (vanaf 17 uur)    
en zondag 26 (vanaf 11u30) oktober 2014. 
 
  
Op zondag 9 november 2014 heeft, eveneens een stevige traditie, de herdenking plaats 
van alle oud-strijders van de beide wereldoorlogen. Dat men dit jaar, naar aanleiding van 100 
jaar WO I, vooral aandacht zal besteden aan de oud-strijders en de gesneuvelden van de eerste 
wereldoorlog, is logisch te noemen. De Kesterse herdenking zal zich inschrijven in de 
wereldwijde herdenkingen die met zoveel luister, ook in ons land, werden omringd.  En onze 
muzikanten zullen, zoals steeds, zorgen voor het muzikaal opluisteren van de kerkelijke 
viering en voor de nationale hymnen bij het herdenkingsmonument. 
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Maar deze dag wordt ook aan Sint-Martinus gedacht, de patroonheilige van de parochie van 
Kester en naamgever van onze Koninklijke Fanfare. Sinds enkele jaren worden op die dag 
ook alle overleden leden van onze fanfare herdacht, alle overledenen uit ons 168-jarig 
bestaan. Wij eren hen zoals wij dierbare familieleden eren! 
 
 
Dinsdag 11 november 2014 wil met klank herdenken dat 150 jaar geleden te 
Kester een nieuwe kerk werd gebouwd. Men kan het zich nog amper voorstellen hoe 
onze voorouders in die barre tijden van toen, met de weinige middelen die dit verarmde dorp 
bezat, de immense inspanning heeft opgebracht om de oude tempel te vervangen door een 
nieuwe, nog steeds de baken in het dorpsgezicht. Fierheid en dankbaarheid begeleiden ons 
naar die herdenking. De feestelijkheden zullen geen nieuwe kermisdagen meebrengen. Een 
hoogwaardige concertavond moet volstaan om dit historisch moment voor Kester passend in 
de verf te zetten. Onze muzikanten zullen de avond inzetten met een zorgvuldig gekozen 
programma, waarna het vierstemmig koor Gaudicanto van Geraardsbergen zijn uitzonderlijk 
talent zal laten klinken. De echo van hun concert uit 2007, Klassiek met klasse(n), muziek 
voor de passietijd, zal nog even nazinderen die avond (vanaf 19 uur).   
 
Kerstmis in de Kerk. Amper begonnen, spurt het jaar alweer naar de eindmeet. 
Traditioneel wordt met de kerstdagen en de winterse omstandigheden het kalenderjaar 
afgesloten. Kerst in de Kerk, steeds is het een muzikaal moment bij de kribbe, een stemmig 
moment van warmte in de kring. Voor de harmonie tevens het moment om alle dorpsgenoten 
in en rond de kerk te vergasten op een warme dronk bij een naderend Nieuw Jaar.  
 
 
 
 
 

Men notere nu al dat het volgende concert van onze harmonie zal 
plaats hebben op zaterdag 28 maart 2015  in zaal ’t Jagershof te 
Kester om 20 uur. 
 
In Naklanken 27 volgen meer details… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dit 26ste nummer van Naklanken sluit de negende jaargang af. Eerlang 
herbegint onze rondgang om u te vragen uw (noodzakelijke) steun aan onze 
harmonie te hernieuwen: € 5,- voor een jaarabonnement, € 20,- als steunend 
lid, en een hoger bedrag, naar godsvrucht en vermogen, voor al wie sponsor  
wil zijn. Wie het wenst kan zijn steungeld ook overschrijven op de rekening  
van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester  

     BE73 4295 1005 9960
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 Alvast ook bedankt… al wie steunt en sponsort! 
 
De subsidiërende overheden: Provincie Vlaams-Brabant en Gemeente Gooik 
De parochie Sint-Martinus Kester, het Gild van het Paardenvolk Kester en 
OKRA–Trefpunt Kester 
Michel Doomst, burgemeester  
Inge Jacobs, schepen - Heidestraat 9, Kester 
Remitrans – Internationaal transport – Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90) 
Garage–Carrosserie P. Christiaens – Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)   
Bloemen ’t Heideroosje – Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86) 
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) – Edingsesteenweg 70, Gooik  
Century 21 VMT  NV – 1740 Ternat, Assesteenweg 243 (0473/74 19 12) en  
         1755 Kester, Edingsesteenweg  
n.v. Olympia,  – Herfelingen, Steenweg naar Asse 183 (054/56 64 23) 
De Knijf Drukkerij – Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37) 
KBC-Bank Gooik-Leerbeek – 1755 Leerbeek, Edingsesteenweg 206 (02/531 11 17)  
Peter Minnaert – schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)  
Architectenbureau Simon De Boeck – Bruneaustraat 42, Kester (0494 81 30 62) 
Jos Walravens – Molenstraat 33, Kester 
Herman en Rosita Dewit – Molenstraat 62, Kester 
bvba Vanden Daele – metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86) 
Optiek Claes – Gooik, Edingsesteenweg 121C (02/532 15 81) 
ALU-PVC Bellemans – Kester, Edingsesteenweg 315 (054/56 65 05) 
Apotheek Peggy De Pril – Kester, Edingsesteenweg 268 (054/56 76 67)        
Verzekeringskantoor Solange Limbourg – Herne, Centrum 21 (02/396 20 21) 
SDS Verandabouw – Herfelingen, Steenweg naar Asse 200 (054/56 64 32) 
Veterinair Quadrant – Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31) 
Café-Feestzaal Jagershof – Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31) 
Marc Noël, ‘Management et Sécurité’, Zwaantje 45, 1755 Kester (02/356 08 61) 
Uitvaartverzorging Heymans, Edingsesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45) 
Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) – Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33) 
Albert (+) en Augusta Vanrompaey – Musch, Kaardeloodstraat 91 b1, Ninove 
Gilbert Van de Ville, Kester, Bruneaustraat 6 
Elektro Tondeur – Kester, Bruneaustraat 2 (054/56 75 23) 
Romaine Van der Eeckt (+) (Kester, Warandestraat 50)  
Familie Minner-Kestens (Adviesbureau Carmona), - Kester, Schoonscheenstraat 5 
Wijnhandel Terlinden - Herfelingen,Terlindenstraat 16 (02/396 22 61 of  0474/599 888) 
Bvba Cochez – binnenhuisinrichting, Kester, Edingsesteenweg 301 (054/56 82 58) 
Cyclo Cosyns  - fietshandel - Kester, Langestraat 18 (054/56 88 73) 
Bakkerij Vansnick, - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32) 
Beenhouwerij Jos - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23) 
’t Kippenhof – Gooik, Ninoofse Steenweg 53 (054/56 73 27) 
Verzekeringen Pierre Bouteille bvba – Oetingen, Frankrijkstraat 15A (054/56 85 29) 
 
en alle gulle sponsors, ook zij die wensen anoniem te blijven, alle steunende leden en de 
vele abonnees van onze Naklanken, samen meer dan 250 gezinnen! 
Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen 
uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of 
hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt iedereen! 
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Poëzie en stilte zijn ook muziek... 

      muziek is ook poëzie ! 
 

 
Hoog bezoek… 

 
Waar bemoste bunkers roerloos de jaren tellen, 

en de natuur zwijgend in seizoenen denkt, 
waar eeuwigheid en tijd ongezien vervellen 

en, uitnodigend, alleen de diepe stilte wenkt, 
daar willen verre reizigers even nederdalen, 

rust en kracht herwinnen na een eindeloze tocht, 
hun wondere lange lentereis verhalen,  

onaangekondigd, ongemerkt, ongezocht.  
   

 
 

 
© Jelle Boon 

 
Jelle Boon was de stille getuige van het bezoek van deze ooievaarsfamilie aan een Kesterse 

bunker. Hij laat ons genieten van dit unieke moment met deze heerlijke foto… 
 


